1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed
den vaderland getrouwe,
blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik ,vrij ,onverveerd,

de Koning van Hispanje,
heb ik altijd geéerd.

6. Mijn schild ende betrouwen,

zijt Gij, O God mijn heer,
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.

Dat ik toch vroom mag blijven,

u dienaar t aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

Wrilhelmus ban
Fassoutve
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1. Heb je wel gehoord van de Zilveren Voot

De Zilveren Vloot van Spanje?

Die had er veel Spaanse matten aan boord,

En appeltjes van Oranje!

Piet Hein, Piet Hein , Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen
groot.

Hij heeft gewonnen De Zilveren Vloot.

Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervioot.

2. Klommen niet de jongens als katten in 't want.
En vochten ze niet als leeuwen?

Ze maakten de Spanjers duchtig te schand,

tot in Spanje klonk hun schreeuwen.

Piet Hein, Piet Hein , Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen
groot.

Hij heeft gewonnen De Zilveren Vloot.

Hij heeft gewonnen, gewonnen De Zilvervioot.
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1. Wij leven vrij wij leven blij

Op Neerlands dierb'ren grond
Ontworteld aan de slavernij

Zijn wij door eendracht groot en vrij
Hier duldt de grond geen dwing'landij
Waar vrijheid eeuwen stond

Waar vrijheid eeuwen stond

3. Wij leven vrij wij leven blij

Wij dienen enen God

Wat ook 't verschil in dienen zij
De wet laat alle godsdienst vrij
Vereend als broeders juichen wij
Gezegend is ons lot

Gezegend is ons lot

4. Zo leven waltijd vrij en blij

Op Neerlands dierb'ren grond
Door trouw aan eigen wetten vrij
Praalt Neerland in der volken rij
En 't Vaderland blijft groot en vrij
Tot 's werelds avondstond

Tot 's werelds avondstond

1. In een blauwgeruite kiel
Draaide hij aan't grote wiel
De ganse dag

Maar Michieltjes jongenshart
Leed ondragelijke smart

A ach, a ach, a ach, a ach

2. Als matroosje vliug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hoorde zo

Naar Oostinje, naar de West
Jongens dat gaat opperbest
Hojo, hojo , hojo, hojo

3. Daar staat Hollands admiraal
Nu een man van vuur en staal

De schrik der zee

'T is een Ruiter naar een aard
Glorierijk zit hij te paard

Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee

in een blauw geruite kiel

in naam van Oranje |‘




